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1 Inleiding 

 
Mijn verhaal gaat over Sobibor. Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat familieleden van mijn 

moeders kant zijn afgevoerd naar concentratiekampen (vooral naar Sobibor). Ik heb mijn opa 

hierover mogen interviewen, waaruit het verhaal ‘Mijn familie en Sobibor’ is ontstaan. Ik wist 

meteen dat ik mijn opa wilde interviewen, omdat hij hier heel veel over te vertellen heeft. Hij 

is zelf op zoek geweest naar de geschiedenis van zijn familie, hiervoor is hij drie keer naar 

Sobibor en Auschwitz geweest en heeft hij er ook veel literatuur over gelezen. Helaas heeft 

hij niet op al zijn vragen antwoord gekregen. Na het interview ben ik nog nieuwsgieriger 

geworden naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en mijn familie. Mijn opa en ik 

willen samen ook een keer naar één van deze concentratiekampen, om een nog betere indruk 

te krijgen van deze afschuwelijke plekken. 
 
 

Bron: het Parool – De NS in de oorlog Bron: Zoom.nl – De trein naar het oosten 

 

 
 

Bron: Het Parool – Joost van Hilten (opa) 
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2 Het kamp 
 

Het ontstaan 

 

In 1940 werd er een kaart gemaakt van de Ostbahn, de spoorbaan die vanuit Westerbork vrijwel 

rechtstreeks naar (kampen in) Polen leidde. Op die kaart stond wel het gehucht Sobibor maar 

bijvoorbeeld niet de nabijgelegen grotere plaats Włodawa, dit kan haast geen toeval zijn geweest. 

Sobibor is een moerassige plek in oost-Polen tegen de grens van Belarus. Het kamp was onderdeel van 

Aktion Reinhard en behelsde de vernietigingskampen Bełżec, Sobibor en Treblinka. 

Het plan was vernoemd naar Reinhard Heydrich, een Nazi schurk die dit plan had bedacht. 

Hij was degene die de zogenoemde Wannsee-conferentie voorzat (20 januari 1942) tijdens 

welke de uitvoering van de Endlösung (vernietiging van alle Joden) besproken en besloten 

werd. Adolf Eichmann, die in 1962 in Israël veroordeeld en gedood werd, was de secretaris 

van deze conferentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Reformatorisch dagblad – Overlevenden Sobibor op een aantal handen te telle 

 

De uitvoering van dit plan lag bij SS-Gruppenführer Odilon Globocnik, een fanatiek Nazi, die 

zijn zetel in Lublin had en ervoor zorgde dat de drie vernietigingskampen (logistiek) konden 

werken. Lublin was de eerste Poolse stad die onder zijn leiding 'Judenfrei' was. Met het 

uitroeien van de Joodse bevolking was dit één van de grootste niet- militaire operaties van de 

Tweede Wereldoorlog. Samen moesten Sobibor, Treblinka en Belzec de Europese Joden 

uitmoorden door middel van gaskamers. Dit was het idee van Aktion Reinhard. 

In deze drie kampen zijn bijna driekwart miljoen mensen vermoord, in Sobibor lag dat aantal 

op ongeveer 170.000. 

 

De bouw 

 

De bouw van dit kamp begon in februari-maart 1942 en in april 1942 was het klaar. Het werd 

gebouwd op een voormalig houtzagerij waar al een spoorlijn naartoe was aangelegd wat gunstig 

was voor het vervoer naar het kamp. De locatie werd gekozen door Christian Wirth, een SS-

officier, de man die de gaskamers tot ‘douches’ maakte. 

De bouw werd verricht door tachtig joodse dwangarbeiders uit omliggende getto’s, die na de bouw 

direct werden vermoord. De bouw werd uitgevoerd onder leiding van Richard Thomella hij was 

een Hauptsturmführer (een middelklasse officier binnen de SS). De Nazi’s hadden regels gemaakt 

voor de bouw van vernietigingskampen zoals Sobibor. De belangrijkste waren een bij aankomst 

onschuldige indruk bij de slachtoffers wekken, geïsoleerde kamers waar de mensen in werden 

vergast en kuilen waar het as van de lijken kon worden gedumpt. 

Er waren eerst drie kleine gaskamers met een capaciteit van hooguit 150 personen, maar van juni 



- 4 -  

tot oktober 1942 werd het kamp verbouwd en werden alle bestaande gaskamers verwijderd en zes 

nieuwe gebouwd met een capaciteit van 500 personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leiding 
 

De kampen die vielen onder Aktion Reinhard stonden onder beheer van de SS. De SS staat 

voor Schutzstaffel wat ‘beschermingsafdeling’ betekent. Deze groep was de persoonlijke 

lijfwacht van Hitler, later groeide de groep uit tot een elite-eenheid. De SS werd geleid door 

Heinrich Himmler (Reichsführer SS) en bestond van 1928 tot 1943 uit vrijwilligers, daarna 

kwamen er ook dienstplichtigen. 

Toen het kamp net werd gebouwd stond het onder leiding van Franz Stangl, maar die werd 

in september 1942 naar het andere vernietigingskamp, Treblinka, overgeplaatst. Zijn 

opvolger was Franz Reichleitner hij was Polizeihauptman (politiekapitein). 

Plaatsvervangend commandant was Johann Niemann, hij was aan het einde van kamp 

Sobibor kampcommandant.  

Twee jaar geleden is zijn fotoalbum gevonden en uitgegeven. De foto van Niemann 

hieronder komt uit dat album. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren natuurlijk ook bewakers in het kamp die er voor zorgden dat er niemand ontsnapte. 

Verder waren er de zogenoemde Trawniki, veelal Oekraïners, Litouwers, Letten en Esten. Zij 

werden opgeleid tot bewakers in Trawniki, een kamp in Oost-Polen en vervolgens werden zij 

verdeeld over de kampen die onder Aktion Reinhard vielen.  

 

Voor heel ander werk was er het Sonderkommando, (Joodse) gevangen die het meest 
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vreselijke werk moesten doen zoals lijken opruimen en de gaskamers schoonmaken. Zij 

waren degenen die de aankomende gedeporteerden moesten misleiden dat bijvoorbeeld 

de gaskamers douches waren. 

Zij moesten ook de slachtoffers onderzoeken op waardevolle spullen zoals ringen en 

gouden tanden. Een Sonderkommando bestond uit 20 gedeporteerden, die werden 

gekozen bij aankomst van een nieuwe trein. Zij werkten zo’n drie weken in het 

Sonderkommando en daarna werden zij neergeschoten. 

 

Hieronder een foto van de Sobibor-Trawniki, met vooraan in het midden John 

Demjanjuk, een van de wreedste van het stel. Veler jaren later moest hij terechtstaan 

voor zijn misdaden, maar overleed voordat de rechter zijn uitspraak deed. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Bron: Fotoalbum van Johann Niemann 
 

 

De moordprocedure 

 

Na een treinreis in veewagons die soms wel weken kon duren komt men aan in Sobibor. Als 

de mensen zijn aangekomen ziet het er nog onschuldig uit, de bewakers staan te wachten om 

de mensen uit de treinen te halen en vervolgens in groepen te verdelen. Eerst werd men 

onderverdeeld in mannen en vrouwen, vervolgens in groepen van vijfhonderd wat de 

capaciteit was van de gaskamers. Eenmaal verdeeld in groepen moesten de mensen wandelen 

over de Himmelfahrtstrasse (Hemel- 

vaartstraat) naar een soort tussen- 

kampje waar ze al hun waardevolle 

spullen en hun identiteitsbewijs 

moesten afgeven. Die 

identiteitsbewijzen werden zorgvuldig 

verbrand zodat er niks meer van over 

bleef. Nadat ze alles hadden 

ingeleverd werd er verteld dat ze 

gingen “douchen”.     Bron: KIJK Magazine – Zijn er mensen levend uit de nazi-gaskamers gekomen? 
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Men moest zelf naar de gaskamers lopen over de Himmelfahrtstrasse. Die straat was zo aangelegd dat 

de gaskamers vanaf het perron niet zichtbaar waren; eenmaal daar aangekomen moest men zich 

uitkleden en in een van de ‘doucheruimtes’ gaan staan. Zodra ze in de gaskamer stonden werd een 

buitgemaakte Sovjet-tankmotor aangezet en werden de slachtoffers vergast door middel van 

koolmonoxide uit de uitlaat. Nadat men constateerde dat iedereen dood was, werd de gaskamer snel 

schoongemaakt (door het Sonderkommando dus) en kon de volgende groep er in. 

 

Vorlager 
Aankomst station/perron wordt 

ook wel die Rampe genoemd. 
 

Lager 1 
Kamp 1, daar leefde het personeel 

dat op het kamp werkte en de 

SS’ers zaten hier ook. 

 

Lager 2 
Kamp 2, hier woonde het 

Sonderkommando en hier moest 

men hun spullen inleveren. 
 

Lager 3 
Kamp 3, de gaskamers. 

 

Lager 4 
Kamp 4, hier werd het as Van de 

mensen gedumpt. 

 

Himmelstrasse 
Himmelfahrtstrasse 

Bron: Wikipedia Commons - Sobibor extermination camp 
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3 Mijn familie en Sobibor 
 

Sinds twee jaar liggen er in de stoep voor het huis op de Tugelaweg 42 in Amsterdam-Oost 

vier struikelsteentjes (zie foto vorige pagina). Op die steentjes staat altijd de naam en 

geboortedatum van het slachtoffer, de datum en plaats van deportatie en waar ze zijn 

vermoord. Zoals je op de stenen kan zien zijn drie van de vier van mijn familieleden in 

Sobibor vermoord, de vierde in Auschwitz. Op het plaatje van de stamboom (zie foto vorige 

pagina), zie je hoe ik gerelateerd ben aan deze familieleden. 

Daniel Piller is mijn betovergrootvader, hij was groenteman op een markt in Amsterdam.  

 

 
 
Bron: Joods Monument 

 

Hij is vermoord in Sobibor op 2 juli 1943. Zijn dochter Greta Piller trouwde met Abraham 

Root, vlak na dat zij zijn getrouwd werden zij gedeporteerd op 6 juli 1943 vanuit 

Westerbork naar Sobibor waar zij beiden drie dagen later werden vermoord. Frederik Piller, 

de broer van Greta, werkte bij Hollandia-Kattenburg (een katoenfabriek) en is samen met 

alle Joodse personeelsleden door Nazi Willy Lages (een van de zogenoemde vier van Breda) 

op 11 november 1942 afgevoerd naar Westerbork. Daarna werd hij gedeporteerd naar 

Auschwitz waar hij drie maanden later vermoord is. 

 

      
  

Greta Root-Piller     Frederik Piller 

Bron: Joods Monument    Bron: Joods Monument 
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4 Sobibor nu 
 

De opstand 

 

Op 14 oktober 1943 was er een opstand in Sobibor die werd geleid door Alexander (Sascha) 

Pechersky, een krijgsgevangen (Joodse) officier van het Russische Rode Leger en Leon 

Feldhendler, zoon van een Poolse rabbijn,. Het idee was om massaal te vluchten uit het kamp 

om zo aan de dood te ontsnappen. Ondanks dat niet iedereen die aanwezig was op het kamp 

hieraan meedeed, was deze opstand succesvol want na deze dag werd het kamp Sobibor 

afgebroken. 

 
 

Na de opstand 

 

Na de ontsnapping van veel gevangenen hebben de SS’ers het kamp laten verwoesten door 

gevangen die niet konden of wilden vluchten, opdat niemand er achter zou komen dat het ooit 

had bestaan. Deze gevangen zijn na de verwoesting door de SS geëxecuteerd; er mocht 

immers niets of niemand overblijven. 

Later is het kamp weer teruggevonden en zijn er door Israëlische, Poolse, en ook Nederlandse 

archeologen opgravingen gedaan om het 

kamp weer in kaart te brengen.  

De Nederlandse archeoloog Ivan Schute 

heeft een boek over zijn ervaringen in 

Sobibor geschreven, In de schaduw van 

een nachtvlinder. 

Nu is er een museum en kan je naar het 

kamp toe waar ze met stenen boven de 

grond de structuur van de gaskamers 

laten zien. Verder is er ook een as-berg 

die laat zien hoeveel as het was van alle 

overleden mensen (zie afbeelding). 

Bron: Wikipedia – Sobibor (vernietigingskamp) 
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Jules Schelvis 

 

Jules Schelvis is een van de weinige mensen die levend uit Sobibor is gekomen. Hij heeft in 

veel meer kampen gezeten en daarover geschreven, maar het meest over Sobibor.  

Hij was net getrouwd toen hij en zijn vrouw Rachel Borzykowski naar Sobibor zij afgevoerd. 

Zij werd vrijwel direct na aankomst vermoord. 

Voor mijn stuk heb ik een van zijn boeken, Binnen de poorten, als bron gebruikt. Ook heeft hij 

de Stichting Sobibor opgericht die er voor moet zorgen dat mensen Sobibor niet zullen 

vergeten. Jules Schelvis is helaas in 2016 op 95-jarige leeftijd overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Wikipedia – Jules Schelvis 

 

Jullie moeten deze verhalen doorvertellen… 
- Jules Schelvis 
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