Sobibor herdenking — 1 juni 2025 — Christine Gispen-de Wied

Lieve mensen,

Welkom op deze toch altijd weer bijzondere dag. De dag dat we de
geschiedenis van Sobibor herdenken en in de spiegel kijken. We herdenken
juist op deze dag, de dag die herinnert aan de datum van het transport van de
oprichter van onze stichting Jules Schelvis, 1 juni 1943. Jules inspireerde de
Koning die op 4 mei 2020 op de Dam de woorden sprak ‘Sobibor begon in het
Vondelpark met een bordje voor Joden verboden’. Het was de aanleiding voor
het burgerinitiatief dat uiteindelijk tot dit mooie monumentje leidde.

Mijn naam is Christine Gispen-de Wied en ik ben voorzitter van Stichting
Sobibor.

Wij zijn er trots op dat we dit monumentje hebben mogen adopteren. Want dat
Sobibor één van de 3 kampen van ‘Aktion Reinhard’ was, is nauwelijks
bekend. ‘Aktion Reinhard’ verwijst naar Reinhard Heydrich die tijdens de
Wannsee conferentie de endldsing voor het Jodenvraagstuk logistiek invulde;
er was maar één doel: de vernietiging van Joden op grote schaal in zo kort
mogelijke tijd. Zo werden in 2 jaar tijd bijna 2 miljoenen Joden vermoord in de
‘Aktion Reinhard’ kampen Belzec, Sobibor en Treblinka. Je kunt je dat niet
voorstellen. Vanuit Nederland vertrokken 19 treinen naar Sobibor in het
voorjaar en de zomer van 1943; 34.313 Joden werden gedeporteerd, slechts
18 overleefden.

De boodschap van Stichting Sobibor is het verhaal van Sobibor verder
vertellen, maar niet zonder daarbij de rol van dader, omstander en slachtoffer
te betrekken. Zonder dat perspectief valt er niet in de spiegel te kijken. Je
eigen verantwoordelijkheid benoemen is iets wat ons als Stichting motiveert
om te doen wat we doen. Maar met het grimmiger worden van de wereld
vraag je je steeds vaker af hoe we dat moeten doen.

Het is niet zo gemakkelijk de juiste toon of de juiste woorden te vinden. Je
doet het niet snel goed en dat voelt ongemakkelijk. Daarom mengen we ons
als Stichting bewust niet in de wereldpolitiek, maar worstelen we op
persoonlijk vlak, net als menig ander, met onze gevoelens en meningen.
Hoewel de tijd verstrijkt, merken we in onze omgeving dat de belangstelling
voor onze geschiedenis nog steeds levend is, ook onder jonge mensen. De
voorstelling voorafgaand aan de herdenking heeft ons dat op indringende
wijze laten zien!

Dat Tess Sluijs, Oscar Visser en Isabelle Schroter straks de getuigenissen
van dader, omstander en slachtoffer lezen op deze herdenking, getuigt van
hun betrokkenheid en bewustwording; zij begrijpen de spiegel.

Zelf vroeg ik mij af welke woorden ik nog kon kiezen om een goede
boodschap af te geven, een boodschap van hoop en vertrouwen in een
verdraagzame wereld, een wereld die geleerd had. Ze zijn zeker niet
vanzelfsprekend.



Daarom ben ik des te meer blij dat Jair Stranders onze spreker is vandaag.
Hij is niet alleen theatermaker, dramaturg en directeur van Theater na de
Dam. Hij heeft ook de gave van het woord en is eind vorig jaar uitgeroepen tot
Taalstaatmeester van het jaar. Hij is ook degene die mij leerde dat je alle
woorden mag gebruiken om je uit te drukken, ook als ze pijn doen. Dat is een
bemoedigend gegeven dat ik graag met u deel. We geven hem het woord na
het lezen van de getuigenissen.

Daarna luisteren we naar de verstillende zang en muziek van Mirjam van
Dam en Ed Boekee en zijn we met elkaar €één minuut stil.

Tot slot nodigen we u uit voor het leggen van een steentje bij het monument.
Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie in het Blauwe Theehuis
hier in het Vondelpark om met elkaar en ons na te praten.



